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Aan Dany,

Bureaumaatje,Waterman-genoot, 1 dagnamij, 3 jaar eerder,my soulmate,mijn
vriend!

We hebben al zoveel gedeeld en samen beleefd:
Collega’s op de derde verdieping in Vlekho, samen in de parlementaire onder-
wijscommissie en op de foto in de kranten, een telefoontje op m’n gsm terwijl
ik verloren rijd in Molenbeek op zoek naar La Luna met de mededeling dat de
mensen aan de tafel ernaast “aan ’t wachten zijn”, een blik van verstandhouding
tijdens de talrijke vergaderingen, een les in kleurenlogica, samen naar de ope-
ra met kaarten van de Nationale Loterij, vele koffies in de cafetaria, quiches bij
Arcadi, slaatjes in Mokafé, een luisterend oor in donkere tijden, een hartverwar-
mende steunpilaar, een nieuwjaarsbezoek in De Haan, zangstonde met talrijke
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duetten op de vierde verdieping van T’Serclaes, ...

Wat ik zo waardeer aan jou:
Je luisterbereidheid, je wijze raad, je streven naar dialoog, je ethische principes,
je logische redeneringen ;-), je eruditie, je gezelligheid, je openhartigheid, je loy-
auteit.

Dank voor al wat je deed en doet, voor al wat je bent, voor wie je bent!
Grazie di cuore!
Je bent me dierbaar.
Gelukkige verjaardag! Verjaar nog dikwijls!
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